
ZONDAGSbrief 
 

21 juli 2024 Vijfde zondag van de zomer 
kleur groen   
 

voorganger: ds. Sybren Rozendal 

welkom:  Sandra van Baal 
lector: Jan Hupkes 

muzikale begeleiding: Cor Docter  
kindernevendienst: Daniëlle Munniks 
diaken: Etteke Jaarsma, namens de kerkenraad 

techniek: Maurice van Bellen 
gastgevers: Geertje Visser en Corrie van Veenen 
met dank aan de andere medewerkers buiten beeld! 

 

ORDE VAN DIENST 
 

- ORGELSPEL 
 

de ambtsdragers komen binnen 

 

VOORBEREIDING 
 

- WELKOM  
 

we gaan staan bij het voorspel 
 

- OPENINGSPSALM 80: 1, 3, 7 ’O GOD VAN JOZEF, LEID ONS VERDER’ 
 

- BEMOEDIGING 
één: Onze hulp is in de naam van de HEER 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
één: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand 
 aan heel de schepping begon! 
 

we gaan zitten 
 

- KYRIEGEBED  
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- GLORIALIED 283 ’IN DE VEELHEID VAN GELUIDEN’ 
 

- MET DE KINDEREN 
 

de kinderen verlaten de kerkzaal in het licht van de Paaskaars 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

- GROET 
voorganger: De HEER zij met u 
allen: Met u zij de HEER 

 

- GEBED bij de opening van de schrift    
 

- EERSTE LEZING JEREMIA 23: 1 – 6   vertaling KBS 
Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren 
lopen - godsspraak van 'de Eeuwige'. 
Daarom zegt 'de Eeuwige', Israëls God, tot de herders die mijn volk weiden:  
Door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen en uiteengedreven; ge 
hebt er niet op gelet.  
Maar Ik let wel op u vanwege al uw misdaden - godsspraak van 'de Eeuwige'. 
Zelf breng Ik de overgebleven schapen bijeen uit alle landen waarheen Ik ze 
heb verdreven.  
Ik breng ze terug naar hun weiden; ze worden weer vruchtbaar en talrijk. 
Dan stel Ik herders over hen aan, die hen werkelijk weiden.  
Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn, geen van hen wordt nog vermist. 
- godsspraak van 'de Eeuwige'.  
Geloof mij, de tijd komt dat Ik een wettige telg van David doe opstaan  
- godsspraak van 'de Eeuwige' -; hij zal met bekwaamheid regeren en het land 
rechtvaardig en eerlijk besturen. Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. 
Dit is de naam die men het geeft: `'de Eeuwige', onze gerechtigheid.' 

 

- PSALM 23c: 1, 2, 5 ’MIJN GOD, MIJN HERDER, ZORGT VOOR MIJ’ 
 

- TWEEDE LEZING MARCUS 6: 30 - 46   vertaling Maria van der Zeyde 
De uitgezondenen kwamen weer samen bij Jezus,  
en nu brachten zij hem verslag uit over alles wat zij hadden gedaan,  
en over hun onderricht.  
En hij zei hun: 'Kom mee, enkel jullie,  
naar een plek ergens waar wij alleen zijn, en gun jezelf eens wat rust.'  
Want steeds was het daar een komen en gaan; er was nauwelijks tijd om te 
eten.   
Dus voeren zij weg met hun boot om ergens alleen te zijn met elkaar. 
Maar de mensen zagen hun afvaart en velen begrepen waarheen.  
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En toen -vanuit al die stadjes- trokken zij, vol haast, over land daarnaartoe,  
en zij waren er eerder. 
En toen Jezus aan land ging, zag hij daar heel die menigte mensen,  
en het ging hem door alles heen om hunnentwil, 
-dat zij waren zoals schapen zijn zonder herder.  
En meteen ving hij aan hun te leren -het een na het ander. 
 

Maar toen het laat op de dag werd,  
toen kwamen zijn leerlingen bij hem en zeiden:  
'Er is hier niets, en het is al laat op de dag. 
Houd de mensen niet langer hier, laat ze weggaan, om in de omtrek  
bij de boeren of in de dorpen voor zichzelf wat eten te kopen.' 
Maar Jezus zei daarop terug: 'Geef jullie hun toch te eten!'  
Waarop zij zeggen: 'Bedoelt u dat wij dat moeten gaan kopen,  
voor tweehonderd denarien brood, en die mensen te eten geven?' 
En hij zei: 'Hoeveel broden heb jullie? Ga eens kijken!' 
Zij gingen het na en ze zeiden: 'Vijf -en dan nog twee vissen.' 
En hij gaf hun opdracht dat allen zich neerzetten zouden, 
groepsgewijs in het groene gras. 
En zo schikten zij aan: in perken van honderd, of vijftig.  
En hij nam de vijf broden en daarbij de twee vissen,  
sloeg de ogen op naar de hemel en toen sprak hij de zegen.  
Daarna brak hij de broden in stukken en gaf die aan zijn leerlingen door  
om ze zo aan de mensen te reiken; hij verdeelde ook de twee vissen,  
zo dat ieder wat kreeg. 
Zo aten zij allen en elk werd verzadigd. 
En men raapte de brokken nog op en die vulden twaalf manden,  
- met wat overbleef van de vissen. En die van de broden mee hadden gegeten,  
dat waren vijfduizend man. 
Terstond daarop zei hij zijn leerlingen -en hij wou van geen weigering weten-  
vast aan boord te gaan, en dan koers te zetten naar de overkant, naar 
Betsaïda; dan kon hij intussen de mensen laten vertrekken. 
En nadat hij zich van hen losgemaakt had ging hij weg, de berg op, om te bidden. 

 

- LIED 272: 1, 2, 3, 4 ’WIJ ZOEKEN IN UW HUIS UW AANGEZICHT’ 
 

- UITLEG & VERKONDIGING  
 

- LIED 836: 1, 2, 3, 4 ’O HEER DIE ONZE VADER ZIJT’ 
 

de kinderen komen weer in de kerkzaal 
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DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 

- AANKONDIGING BLOEMENGROET EN COLLECTES 
 

1: Leprastichting 
De leprastichting is een goed doel dat al sinds 1967 werkt aan een wereld zonder 
lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Al ruim 50 jaar zet deze stichting zich 
met hart en ziel in voor de strijd tegen lepra. 

2: voor eredienst en pastoraat 
 

U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in de bokalen in de hal doen  
of deze collectes steunen via de app Appostel, zie Samen Verder,  
of door uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de diaconie: 
NL82 RABO 0376 4424 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar 
o.v.v. 'Collecte leprastichting' en/of 'Collecte eredienst' 

 

- GEBEDEN 
dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ’Onze Vader’ 

 

we gaan staan 
tijdens het slotlied komen de kinderen uit de crèche in de kerkzaal 
 

- SLOTLIED 383 ’ZEVEN WAS VOLDOENDE’ 
 

- ZENDING EN ZEGEN 

  
 

- ORGELSPEL 
 

In de hal staan de collectebokalen.  
 

U bent welkom bij het koffiedrinken na de kerkdienst.  
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Agenda:  zie ook de website van de pga 
zondag 28 juli viering, ds. H. de Waal Immanuelkerk 10:00uur 
idem  viering, ds. Marius Braamse Stompetoren 10:00uur 
 bus vanaf Vrijheidskerk 9:15uur 
zondag 4 augustus viering, ds. H. de Waal Immanuelkerk 10:00uur 
idem  viering, ds. Henco van Capelleveen Vrijheidskerk 10:00uur 
 
 

Mededeling: 
 

Volgende week zondag is de Vrijheidskerk gesloten voor de kerkdienst.  

We gaan deze ochtend met elkaar in de bus naar de mooie kerk in 
Stompetoren. Bij ds. Marius Braamse en zijn gemeente zijn we van harte 
welkom voor de viering én koffie met lekkers na afloop. 
Natuurlijk gaan we allemaal mee met de bus of komen op eigen gelegenheid. 
Om 9:15uur staat de bus klaar. We rijden uiterlijk om half tien weg.  
Na de koffie en uurtje gezellig praten met elkaar brengt de bus ons weer naar 
Alkmaar, waar in de Vrijheidskerk een heerlijke lunch op ons wacht.  

Uiterlijk 14.00uur sluiten we deze dag weer af. 
Invulformulieren liggen ook vandaag in de hal en in de koffiezaal.  
Zo maken we samen een gemeenschap, daar zijn we goed in. 
 

Voor de mensen die normaliter de 
kerkdienst digitaal meevieren:  
deze dienst in Stompetoren is te 
volgen via kerkdienstgemist:  
zoek op ‘Schermer’. 
Voor wie op eigen gelegenheid naar 

Stompetoren gaat: de fiets kan 
achter de kerk worden gestald en er 
is een ruime parkeerplaats aan de 

overkant bij Dekamarkt (rotonde 3e 
afslag, dan rechts). 
 
 
De vieringen zijn ook te volgen via www.facebook.com/vrijheidskerk (met beeld en geluid) 
en via kerkomroep.nl (alleen geluid).  
De bijbehorende zondagsbrief is vooraf te downloaden van de website: 
https://www.pg-alkmaar.nl/zuid-vieringen of klik op ‘Wijk Zuid’ en vervolgens links op 
‘vieringen’. Onder het kopje ‘Zondagsbrief’ staan de recente exemplaren.  

 
Kopij voor de zondagsbrief ontvangen we graag in een zo vroeg mogelijk stadium.  
Vóór dinsdagavond moeten de standaardgegevens binnen zijn bij mw. Margriet Binnendijk, 
e-mail: binnendijk_margriet @hotmail.com of Rubenslaan 22. 
Spoedberichten kunnen nog tot woensdag 17:00uur worden doorgegeven aan 
zbriefvk@gmail.com. Plaatsing kan dan echter niet meer worden gegarandeerd. 
De scriba en de redactie behouden zich het recht voor om mededelingen waarvoor de 
zondagsbrief niet primair is bedoeld, niet te plaatsen zonder opgaaf van redenen. 
 

mailto:zbriefvk@gmail.com

